
Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina! Wij willen ons graag even aan u 

voorstellen. Wij zijn de kinderen van groep 1/2b en wij zitten in de vissenklas. Op dit moment 

zitten er 17 kinderen in onze klas. Wij zijn een combinatieklas. Dit betekent dat de kinderen 

van groep 1 en 2 samen in een groep zitten. Zo leren wij veel van en met elkaar! In de loop 

van het onderwijsjaar zullen wij nog meer vriendjes en vriendinnetjes verwelkomen. Juf Denise 

is op maandag t/m vrijdag onze juf.  

 

 
 

Graag vertellen wij u op onze pagina welke methodes en activiteiten wij allemaal doen in 

groep 1/2. 

 

In groep 1/2 werken we met thema’s. De thema’s kiezen we aan de hand van wat er speelt 

in de groep. Samen met de juf zijn we bezig met de uitwerking van het thema. We bedenken 

hoe een hoek er moet uitzien en wat we willen leren. Daarnaast doen we ook veel 

verschillende spelletjes en activiteiten. Voor al deze spelletjes en activiteiten gebruiken wij 

verschillende methodes.   

 

Kind op Maandag 

Kind op Maandag  gebruiken wij om de Bijbelverhalen te vertellen aan de 

kinderen. We laten de kinderen kennis maken met de rijkdom van de Bijbel. We 

dagen de kinderen uit om te ontdekken wat deze verhalen hen zelf te zeggen 

hebben.  

Op maandag starten we met een verhaal van Mies en Max. Het verhaal van 

Mies en Max zorgt ervoor dat de kinderen de verhalen uit de Bijbel beter 

begrijpen. Daarnaast luisteren de kinderen twee keer per week naar een verhaal 

uit de Bijbel. We zingen elke dag Bijbelse liedjes die soms aansluiten bij het 

Bijbelverhaal.  

 

Kleuteruniversiteit 

We gebruiken in groep 1/2 regelmatig de projecten van Kleuteruniversiteit. De projecten van 

Kleuteruniversiteit zijn regelmatig gekoppeld aan prentenboeken. De activiteiten die worden 

beschreven in de projecten worden spelenderwijs aangeboden. De totale ontwikkeling 

wordt gestimuleerd door spelend leren en ontdekken. Wilt u daar meer over lezen, neem dan 

een kijkje op de groepspagina van groep 1/2a. 

 

 



De Vreedzame School   

Voor de sociaal-emotionele ontwikkeling gebruiken we de methode De 

Vreedzame School. 

Het is ontzettend fijn om zoveel vriendjes en vriendinnetjes in de groep te 
hebben. Samen met Aap en Tijger leren we hoe we op een positieve 

manier met elkaar kunnen omgaan. We oefenen onder andere door 

middel van rollenspel hoe we aardig voor elkaar kunnen zijn, hoe we voor 
een nette klas kunnen zorgen en hoe we problemen kunnen oplossen.  

De kinderen leren oog en oor te hebben voor zichzelf en anderen, zich 

verantwoordelijk te voelen voor het algemeen belang: initiatiefrijk, 
zorgzaam en betrokken. 

 

Muziek  

Voor de muzikale vorming gebruiken wij de methode ‘123 

Zing’. Muziek leer je, maak je, ontdek en beleef je door het te doen. 

Het zorgt voor plezier en saamhorigheid in de klas. In onze groep 

vinden wij het bijvoorbeeld erg leuk om het liedje ‘banaan’ te 

zingen en lekker mee te spelen op onze muziekinstrumenten. 

‘123 Zing’ is een digitale muziekmethode die we gebruiken in groep 

1 t/m 8. We stimuleren de muzikale ontwikkeling van de kinderen 

door ze kennis te laten maken met alle muzikale domeinen. Deze 

domeinen zijn: zingen, spelen, luisteren, bewegen en componeren 

en noteren. De kinderen genieten volop van de muzikale lessen. Uit onderzoek blijkt dat 

muziek een unieke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het brein. Muziek stimuleert de 

totale ontwikkeling van het kind.  

 

Engels  
In groep 1/2 maken wij op spelende wijze kennis met de Engelse 

taal. Bobo the rockstar leert ons elk thema weer nieuwe woordjes.  

De thema’s sluiten aan op de onderwerpen die in de onderbouw 
aan bod komen, zoals de vier seizoenen, je lichaam en je familie.   

We oefenen regelmatig de Engelse liedjes die worden 

aangeboden. Dit om het Engels heel gemakkelijk en natuurlijk te 
laten terugkeren op andere momenten in de week.   

 

 

Benieuwd hoe een dag in onze kleutergroepen eruit ziet? Neem dan eens een kijkje op de 
groepspagina van groep 1/2C. Het is fijn om een kleuter op kindcentrum De Tweestroom te 

zijn. Bent u al overtuigd? Maak gerust een afspraak om de sfeer te komen proeven. Iedereen 

is welkom!  

 


